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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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(Qur’ān 03:97). Wa li-Llāhi a’la n-nāsi hijju l-bayti man i-statā’a ‘ilayhi 

sabīlā. ‘En aan Allah is het recht op de mensen dat zij de bedevaart naar 
het Huis (de Ka’bah) verrichten – voor wie daartoe in staat is.’ Ṣadaqa 
Llāhu l-‘Aẓīm. 

 

 De hadj is een van de vijf zuilen van de islam. Het is een religieuze 
verplichting voor iedere moslim die fysiek en financieel in staat is om deze reis 

te maken. 
 
Shukr aan Allāh جل جلاله, in deze Ayah staat het volgende vermeld: 
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“Wa 'Adhdhin Fī An-Nāsi Bil-Ĥajji Ya'tūka Rijālāan Wa Alá Kulli Đāmirin 
Ya'tīna Min Kulli Fajjin Amīqin” 
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“En kondig de hadj aan bij de mensen: zij zullen te voet naar jou komen, 
en op elke magere kameel; zij zullen komen vanuit elke verre doorgang.” 
(Qur’an 22:27). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 

 Toen Sayyidinā Ibrāhīm ‘alayhi s-salām, in opdracht van Allāh 
‘Azza wa-Jalla, de Ka’bah bouwde in Mekka, gaf Allāh hem het 

bevel: “Roep de adhān uit.” Sayyidinā Ibrāhīm ‘alayhi s-salām riep 
toen de adhān vanaf de Ka’bah. Deze oproep was bedoeld om de 

mensen op te roepen naar de Ka’bah te komen. Op dat moment 
was er echter niemand aanwezig – alleen hijzelf en Sayyidinā 

Ismā’īl ‘alayhi s-salām. Toen hij dit zag, vroeg hij naar de wijsheid 

achter deze opdracht. Allāh openbaarde hem dat iedereen die deze 
adhān tot aan de Dag des Oordeels zal horen, voorbestemd is om 

ooit de hadj te verrichten. Daarom gebeurt het soms dat mensen 
die niet voorbestemd zijn, de hadj niet kunnen doen – hoe graag ze 

ook willen. En voor degenen die wél voorbestemd zijn, opent Allāh جل جلاله 
de weg voor hen, vaak op een moment dat ze het zelf niet hadden 

verwacht. 
 

 Shukr aan Allāh جل جلاله, ook dit jaar hadden we geen intentie om 

op hadj te gaan. Moge Allāh جل جلاله onze broeders belonen – toen zij het 
aanboden, hebben wij hun aanbod niet afgewezen. Het was een 

geschenk van Allāh ‘Azza wa-Jalla. In shā’a Llāh beginnen we 

vandaag aan deze gezegende hadj-reis. Moge Allāh  جل جلاله ons in staat 
stellen om deze volledig te volbrengen. De hadj is de mooiste reis 

die een gelovige kan maken. We zullen onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم 
bezoeken, de hadj verrichten en in shā’a Llāh veilig terugkeren. 

 

 Er zijn op dit moment veel mensen onderweg naar de hadj. 
Moge Allāh جل جلاله de weg voor hen openen, zodat zij hun hadj kunnen 

voltooien en veilig kunnen terugkeren. Zij behoren tot degenen die 
voorbestemd zijn – zij hebben de adhān van Sayyidinā Ibrāhīm 

gehoord. Zij dragen de verantwoordelijkheid van deze grote fard 
(verplichting), een immense vorm van aanbidding, en ontvangen 

daarvoor overvloedige thawāb (beloning), zonder iets te verliezen. 
 

 Toch gebeurt het vaak dat veel hadjīs die beloning daar 

achterlaten, nog voordat ze vertrekken. Ze keren terug alsof ze een 
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gewone reis hebben gemaakt. Hun hadj is misschien wel geldig, 
maar de spirituele beloning – de thawāb – blijft achter. 

 
 Daarom is het belangrijk om waakzaam en nederig te blijven. 

Die plek is heilig – het is de meest heilige plaats op aarde. Laat je 
ego je daar niet overheersen. Je moet geduld hebben, met alles wat 

je tegenkomt. In shā’a Llāh keer je terug met die immense 

beloningen. Want in tien dagen, twintig dagen, een maand of 
veertig dagen kun je meer thawāb (beloning) verdienen dan in een 

heel leven. 
 

Moge Allāh جل جلاله ons daarin bijstaan. 

Shukr aan Allāh جل جلاله voor de zegeningen die Hij جل جلاله ons heeft 
geschonken. 

Moge Allāh جل جلاله ook degenen die nog niet op hadj zijn geweest, in 
staat stellen om te gaan. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


