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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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(Qur’ān 63:10). ‘Wa 'Anfiqū Min Mā Razaqnākum’, ‘En geef uit van wat 
Wij jullie hebben voorzien.’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
 Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: geef van de rizq (voorziening) die Wij jullie 

hebben geschonken, en doe goed. Dit is een duidelijke oproep en aansporing 

van Allāh ‘Azza wa-Jalla om vrijgevig te zijn met wat Hij ons heeft 
toevertrouwd. 

 
 Een gelovige leeft niet voor de dunyā (het wereldse leven). Alles wat hij 

in de dunyā doet, is gericht op de ākhirah (het hiernamaals) — niet op het 
wereldse zelf. Zijn daden zijn bedoeld om het welbehagen van Allāh جل جلاله te 

verkrijgen. Dat is de intentie die hij moet hebben. Zelfs als hij de hele wereld 
zou bezitten, is dat op zich geen probleem. Maar als zijn streven enkel voor de 

dunyā is, dan zal zelfs één cent hem geen enkel voordeel brengen. 
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 Daarom is dit zo belangrijk voor de gelovige, voor de moslim. Het is 
essentieel om op deze manier te denken en te handelen. Rennen we voor de 

dunyā of voor de ākhirah? Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zegt: wie 
achter de dunyā aanrent, is een dwaas. Het is zinloos. Wij rennen niet voor de 

dunyā, maar voor de ākhirah — zo hoort het te zijn. De dunyā mag van jou 
zijn: geef ervan uit aan je kinderen, aan je familie, aan de moslims. Je mag 

zoveel rijkdom bezitten als je wilt, wees daar niet bang voor. Maar als je leeft 

voor de dunyā, wees dan wél bang. Zelfs als je maar één cent verdient met de 
intentie om de dunyā te dienen, wees dan op je hoede. 

 
 Je intentie moet gericht zijn op het welbehagen van Allāh جل جلاله. Zeg tegen 

jezelf: “Ik zal me niet inspannen, niet rennen, en mezelf niet uitputten voor de 
dunyā. Ik zal de dunyā opgeven voor de ākhirah. Maar ik zal de ākhirah nooit 

opgeven voor de dunyā.” Dán heb je werkelijk gewonnen. Dit is iets wat veel 
moslims zich niet realiseren. Ze denken dat geluk pas komt wanneer ze de 

dunyā veroveren. Maar zelfs als iemand dan gelukkig lijkt, voelt hij zich 
vanbinnen niet op zijn gemak; hij blijft onrustig. Want zonder het welbehagen 
van Allāh جل جلاله is er geen echte voldoening of innerlijke rust. Die zijn er alleen 

wanneer Allāh جل جلاله tevreden met je is. 

 

 Daarom, zoals eerder gezegd, moet een moslim in de dunyā werken met 

het oog op de ākhirah. Luiheid past niet bij een gelovige. Een actieve, werkende 
moslim is wél een voorbeeld. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft 

gezegd: “ ٌ وأحبُّ إلى اِلله من المؤمنِ الضعيفِ  المؤمنُ  القويُّ خير ”, "Al-Mu’minu l-Qawiyyu 

Khayrun wa Aḥabbu ilallāhi min al-Mu’mini ḍ-Ḍa‘īf.", “Een sterke gelovige is 

beter en geliefder bij Allāh dan een zwakke gelovige.” 
 

 Kracht komt ook met middelen: geld, goud, zilver, rijkdom. Een moslim 
die deze bezit en ze inzet voor het welbehagen van Allāh جل جلاله, is sterker en 

waardevoller. Dat is iets goeds. Moge Allāh جل جلاله ons allen dit inzicht schenken. Het 

vermogen om dit onderscheid te maken is belangrijk. Wie dat onderscheid 

begrijpt, zal het goede vinden. En het ware goede ligt in het welbehagen van 
Allāh جل جلاله. 

Moge Allāh جل جلاله deze goedheid blijvend voor ons maken. En moge Hij جل جلاله ons 

beschermen tegen het volgen van onze ego’s. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 
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 Er zijn Qur’ān Khatms, Tasbīḥāt, Tahlīlāt, Ṣalawāt, Sūrahs en Āyāt 

gereciteerd. Wat het doel van deze goede daden ook is, moge Allāh جل جلاله ze 

accepteren en zegenen. Deze dagen zijn gezegend, en de thawāb (beloning) is 
in deze periode des te groter. Al deze recitaties zijn verricht met de intentie om 
het welbehagen van Allāh جل جلاله te verkrijgen. 

 

 We schenken de beloning allereerst aan de verheven ziel van onze Heilige 
Profeet صلى الله عليه وسلم, zijn صلى الله عليه وسلم Ahlu l-Bayt en ṣaḥābah, aan de zielen van alle Anbiyā’, 

Awliyā’ en Mursalīn. Ook aan de zielen van onze Mashāyikh, en aan alle 

Mu’minīn en Mu’mināt, Muslimīn en Muslimāt. 
Moge Allāh جل جلاله de doelen van degenen die gereciteerd hebben verwezenlijken — 

voor geluk in dit leven en in het hiernamaals, en voor versterking van het īmān 
(geloof), in shā’ Allāh. 

 

Li-Llahi Ta’āla, Al-Fatiha. 


