
  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

DE VEROVERING VAN ISTANBUL 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 

        29 mei 2025 / 02 Dhu l-Hijjah 1446 

        Fajr Gebed – Akbaba Dergah, Istanbul           

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

De wonderen van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam zijn talrijk. 
Wie in hem gelooft, zal slagen. Zijn صلى الله عليه وسلم wonderen zijn tijdloos en blijven 

voortbestaan tot aan qiyāmah (de Dag des Oordeels). 

 
Een van deze wonderen is de Verovering van Istanbul. Toen onze Profeet 

 zijn gezegende woorden sprak: "Constantinopel zal worden veroverd," was صلى الله عليه وسلم

het de machtigste staat ter wereld. Niemand durfde het te benaderen, en velen 

vroegen zich af hoe dit ooit mogelijk zou zijn. Uiteindelijk was het voorbestemd 
voor Sultan Mehmet Han. Hij veroverde Istanbul en werd geprezen door onze 

Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam, net als zijn islamitische soldaten. Zij lieten 

daarna geen ruimte meer voor de ongelovigen en weerhielden hen ervan de 
landen van de Islām binnen te dringen. 

 
Deze wonderen zijn talrijk. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam 

heeft ons ook geïnformeerd over gebeurtenissen die nog zullen plaatsvinden. 
Het merendeel van wat vóór de qiyāmah (Dag des Oordeels) zal gebeuren, is 

inmiddels al werkelijkheid geworden. Veel van deze tekenen zijn al verschenen. 
Alleen de grote tekenen blijven nog over. Wanneer die zich voordoen, is de 

qiyāmah nabij. 
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Er is geen eeuwigheid in de dunyā (de materiële wereld); ware 
eeuwigheid bevindt zich in de ākhirah (het hiernamaals). Degene die de ākhirah 

verdient, is degene die werkelijk heeft gewonnen. 
 

Daarom verlangde elke moslim — al sinds de tijd van onze Profeet ṣallá 
Llāhu ‘alayhi wa-sallam — ernaar om deel te hebben aan deze eer, aan deze 

gezegende woorden van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Velen 

werden martelaren, en velen waren Ghazis (strijders voor de zaak van de 
Islām). Toch bereikten zij die eer. Allāh ‘Azza wa-Jalla schonk hen naar hun 

intenties. De wijsheid van Allāh ‘Azza wa-Jalla is oneindig. 
 

Op deze manier kwamen de gezegende ṣaḥābah (metgezellen van de 

Profeet) naar deze stad. Sommigen van hen werden hier ook begraven. Hun 

graven zijn heilige plaatsen geworden — bronnen van barakah (zegening) en 
spirituele gidsen (inspiratie) voor de moslims. Shukr (dank) aan Allāh جل جلاله, want 

dit was hun plicht. De plaatsen waar zij verbleven, evenals de omliggende 
gebieden, werden vestingen van de Islām. Shukr aan Allāh جل جلاله daarvoor. Dit 

gezegende land is, met de toestemming van Allāh جل جلاله, het hart van de Islām. Het 

is het land van het Kalifaat. 
 

Daarom, hoe sterk het ongeloof ook toeneemt, zij zullen niet overwinnen. 
Zij die werkelijk overwinnen — in shā’ Allāh — zijn degenen die met Allāh ‘Azza 
wa-Jalla zijn, die het pad van onze Profeet صلى الله عليه وسلم volgen. Zij zijn het die altijd 

zullen zegevieren. Zoals men zegt: zij die altijd zegevieren, zijn degenen die 
met Allāh جل جلاله zijn. En de verliezers? Dat zijn zij die met shayṭān (de duivel) zijn. 

Zij zijn voortdurend verliezend. 

 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله onze dagen zegenen. Dit 

zijn gezegende dagen. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


