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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  

Hoeveel dank wij Allāh ‘Azza wa-Jalla ook betuigen, het zal nooit 
toereikend zijn. Want Allāh ‘Azza wa-Jalla vermeerdert Zijn جل جلاله zegeningen juist 

wanneer wij Hem جل جلاله dankbaar zijn. Zo ontvangen we niet alleen spirituele 

beloning, maar ook tastbare voordelen. 
 

Allāh ‘Azza wa-Jalla houdt van vrijgevige mensen. En de Meest Vrijgevige 
is Allāh ‘Azza wa-Jalla Zelf. Hij جل جلاله kent geen angst zoals Zijn schepselen, die 

denken: “Wat als het opraakt?” Bij Hem جل جلاله is alles oneindig. Zijn جل جلاله Koninkrijk is 

grenzeloos en groots — zo groots dat het het menselijke verstand en de 

verbeelding te boven gaat. Wetenschappers doen onderzoek en proberen het te 
begrijpen: “Het Koninkrijk is zó uitgestrekt, zó immens.” Maar wat zij 

ontdekken, is nog niet eens een stip in vergelijking. En als het een stip zou zijn, 
zou het een grens hebben. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft 

gezegd: denk niet na over het Wezen van Allāh ‘Azza wa-Jalla, maar denk na 
over Zijn Koninkrijk. Hoe prachtig en groots het is. Het menselijk verstand kan 

het materieel niet bevatten — en spiritueel is het nog veel grootser. 
 

Sommige mensen denken dat ze iets voorstellen en tonen geen adab 

(fatsoen) tegenover Allāh ‘Azza wa-Jalla. Ze spreken woorden uit die ongepast 
zijn, alsof ze zeker weten: “Het is zo en zo.” Maar wie ben jij om zo te spreken? 
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Houd je bezig met je eigen zaken, zodat Allāh ‘Azza wa-Jalla je bijstaat. Wees 
dankbaar (shukr) voor je situatie, want dan zal alles zich vermenigvuldigen en 
meer barakah (zegening) krijgen. Zoals gezegd wordt: *‘عَم

َّ
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د
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 Wa bi – ’وَبِالش

sh-shukri tadūmu n-ni’am – “Door dankbaarheid blijven zegeningen 

voortbestaan.”* De Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft gezegd dat 
zegeningen niet alleen blijven bestaan, maar ook toenemen door dankbaarheid. 

 
Daarom worden mensen misleid door shayṭān: ze volgen zijn pad en 

spreken woorden alsof ze het allemaal beter weten. Ze denken dat ze slim zijn. 
Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Van Adam alayhi s-salām tot nu zijn er 

miljarden mensen zoals jij gekomen en gegaan — miljoenen die precies zo 
dachten. Maar uiteindelijk stierven ze allemaal, keerden terug tot aarde en 

verdwenen. In de ākhirah (het hiernamaals) is de ware winnaar degene die bij 
Allāh ‘Azza wa-Jalla is, degene die dankbaarheid (shukr) toont. Daarom 
betuigen wij shukr aan Allāh جل جلاله — voor de gunst van īmān (geloof), zodat het 

mag blijven bestaan en toenemen, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). Moge Allāh 
 .ook de mensen leiden, hen inzicht en begrip schenken جل جلاله

 

Dus als de meerderheid iets beweert, betekent dat nog niet dat het waar 
is. De waarheid is wat Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt, en wat onze Profeet ṣallá Llāhu 
‘alayhi wa-sallam heeft overgeleverd. “Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm” — Allāh جل جلاله spreekt 

de absolute waarheid. Elke keer dat de recitatie van de Qur’ān ‘Aẓīmu sh-Sha’n 

wordt voltooid, hoort men te zeggen: “Allāh جل جلاله is Degene die de waarheid 

spreekt.” Alles wat daarbuiten wordt gezegd, is onjuist. Hoeveel mensen ook 
denken dat ze gelijk hebben — als het niet overeenkomt met de waarheid van 
Allāh جل جلاله, dan hebben ze ongelijk. Moge Allāh  جل جلاله ons beschermen tegen het 

afdwalen van het rechte pad. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 
 


