
  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

RICHTLIJNEN VOOR ḤAJJĪS 
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        27 mei 2025 / 29 Dhū l-Qa’dah 1446   

        Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul           

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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“Wa Al-Fajri (1) Wa Layālin `Ashr”, “Bij de dageraad (1) Bij de tien 

nachten” (Qur’an 89:1-2). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
 Allāh ‘Azza wa-Jalla zweert bij deze gezegende dagen. Ze beginnen 

waarschijnlijk vanavond of morgenavond. Volgens de kalender zouden ze 
vanavond beginnen, maar we moeten nog steeds de maan waarnemen om het 

zeker te weten. 
 
 Tien nachten, zegt Hij جل جلاله. Deze nachten behoren tot de meest bijzondere 

nachten van het jaar. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft gezegd 

dat het vasten tijdens deze dagen een grote verdienste heeft. Het is beter dan 
het vasten op gewone dagen. Natuurlijk is het verplichte vasten in de maand 
ramaḍān. Buiten ramaḍān zijn alle andere vasten sunnah (aanbevolen) en 

vrijwillig. Wie wil, mag vasten; wie dat niet wil, is daartoe niet verplicht. Maar 

vasten op deze gezegende dagen is een kans op grote beloning. Het is een 
enorme zegen voor wie daartoe in staat is. En als je het niet kunt, moge Allāh 
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 je vergeven. Probeer in elk geval te vasten op de 8e en 9e dag, en minstens جل جلاله

op de Dag van ‘Arafah, de 9e van Dhul Ḥijjah. Het is sterk aanbevolen om die 

dag te vasten. Laat die kans niet voorbijgaan. Ook liefdadigheid en goede daden 
die in deze dagen worden verricht, zijn extra waardevol. 

 
 Tijdens deze gezegende dagen, als de Dag van ‘Arafah op een vrijdag 
valt, dan wordt dat jaar beschouwd als het jaar van Ḥajj ul-Akbar. Hoe dat dit 

jaar precies zal zijn, weet ik niet. Degenen die op ḥajj gaan, volgen wat de 

autoriteiten daar beslissen. En Allāh جل جلاله accepteert het, in shā’a Llāh (als God het 

wil). 
 
 Als het inderdaad Ḥajj ul-Akbar is, dan is de beloning ervan gelijk aan 

die van zeventig ḥajj. Maar tegenwoordig, vooral in deze jaren, hoor je mensen 

zeggen: “Als iemand zelfs maar één ḥajj kan verrichten, kus het en leg het op je 

hoofd.” En dat is terecht. Want het is tegenwoordig erg moeilijk geworden om 
op ḥajj te gaan. Als Allāh جل جلاله iemand het leven geeft, zal hij het meemaken. En 

als Hij جل جلاله hem geen leven geeft, dan overlijdt hij voordat zijn beurt komt. Maar 

als iemand de oprechte intentie heeft, dan zal Allāh جل جلاله zijn ḥajj aanvaarden op 

basis van die intentie. 
 

 Zoals we al zeiden: het is geen gemakkelijke zaak. En het wordt met de 
dag moeilijker. Dat is uiteraard onderdeel van de wijsheid van Allāh ‘Azza wa-
Jalla. Vroeger deden mensen er zes maanden over om op ḥajj te gaan. 

Sommigen kwamen van over de hele wereld en waren een jaar onderweg. De 

reis duurde zes maanden, een jaar, of op z’n minst veertig dagen tot twee 
maanden. De hele onderneming van de ḥajj nam toen enorm veel tijd in beslag. 

De reis was zwaar, maar zodra ze aankwamen, voelden ze rust en voldoening. 
 
 Tegenwoordig is het juist andersom. Zoals eerder gezegd: ḥajj is moeite. 

Het is een vorm van aanbidding die inspanning vereist. Het is geen 

gemakkelijke vorm van ‘ibādah. Hoeveel je ook regelt, zelfs als je alles op de 
meest comfortabele manier doet, zal er altijd sprake zijn van moeite. Maar die 

moeite is juist een voordeel voor de gelovige. Het is een bron van beloning en 
thawāb (goddelijke beloning) voor degene die het ondergaat. 

 
 Daarom moet degene die op ḥajj gaat, vooral geduldig zijn. Gelukkig is 

degene die zijn ḥajj verricht, zich bezighoudt met zijn eigen zaken, niemand tot 

last is en in vrede terugkeert. Dat is werkelijk iets moois. Want Allāh ‘Azza wa-
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Jalla zegt: maak geen ruzie, twist niet tijdens de ḥajj. Er zijn veel van zulke 

richtlijnen. 

 
 Vooral sommige van onze onoplettende Turkse ḥajjis: ze gaan daarheen 

en beginnen over politiek, over allerlei wereldse zaken. Terwijl je er met zoveel 
moeite bent gekomen. Laat politiek en wereldse discussies los. Wijd je in die 

drie tot vijf dagen volledig aan Allāh ‘Azza wa-Jalla. Laat de dunyā (de wereld) 
even los. Kijk niet naar wat er allemaal gebeurt. De dunyā is altijd doorgegaan 

zoals ze is. Ze is nooit een paradijs geweest. Het paradijs is voor degenen die 
het pad van Allāh ‘Azza wa-Jalla volgen – zowel in deze wereld als in de ākhirah 

(het hiernamaals). 
 
 Wanneer je op ḥajj bent, leef dan niet alsof je nog steeds in de dunyā 

bent. Blijf niet praten over: “Die politieke partij deed dit, die persoon deed dat.” 
Laat dat los. Dat is niet jouw taak. Jij bent degene die op ḥajj is. Wees 

standvastig. Laat de dunyā achter je en besef waar je bent. 

 
 Richt je op je gebeden. Je hoeft niet te gaan winkelen op markten – die 

zijn overal ter wereld hetzelfde. Je hoeft ook niet doelloos rond te dwalen. 
Besteed je tijd aan aanbidding, zoveel je kunt, in de omgeving van de Masjid al-
Ḥarām, bij de Kaaba, of in de Masjid al-Nabawī, de moskee van onze Profeet 

ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. 

 
 Blijf niet in je hotelkamer zitten met de gedachte: “We hebben veel 

betaald voor dit hotel, het ligt vlak naast de Kaaba, we volgen de imām wel 
vanuit hier.” Als je dat hebt gedaan, moge Allāh جل جلاله het accepteren. Maar het is 

beter voor je om zelf naar de Kaaba te gaan. Natuurlijk laten ze je 
tegenwoordig niet altijd dichtbij komen. Maar waar je ook bent – boven of 

beneden – blijf op één plek staan en verricht je gebeden en aanbidding. 
 
 In shā’a Llāh, moge Allāh جل جلاله het van je accepteren. Moge Allāh جل جلاله het 

schenken aan iedereen die verlangt te gaan. En moge Hij جل جلاله degenen die de 

intentie hebben, belonen naar hun intentie, in shā’a Llāh. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 

 
 


