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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 

 Mawlānā Rūmī heeft prachtige gedichten geschreven, mashā’Allāh. Allāh 

‘Azza wa-Jalla heeft alle aspecten van de mens in zijn hart gelegd, en Mawlānā 
Rūmī heeft dat op schitterende wijze verwoord. Elke regel, elk woord is 

doordrenkt van diepe wijsheid. Hij zegt: wat jij denkt dat nooit zal gebeuren, 
zal tóch gebeuren. En wat jij denkt dat nooit voorbij zal gaan, zal uiteindelijk 

toch voorbijgaan. Dat is werkelijk prachtig. Mensen denken vaak dat iets 
eeuwig zal duren, terwijl we niet eens weten wat er over een minuut of zelfs 

een seconde zal gebeuren. Dunyā – deze wereld – is gebouwd op onzekerheden. 
Je kunt over niets met zekerheid zeggen dat het niet zal gebeuren. Alles is 

mogelijk. Niets is gegarandeerd. Alles kan veranderen. De enige Die 
onveranderlijk is en door niets wordt beïnvloed, is Allāh ‘Azza wa-Jalla. Alles 
behalve Hij جل جلاله is aan verandering onderhevig. 

 

 Mensen denken soms dat hun eigen ervaringen of daden hen zekerheid 
geven, dat hen niets zal overkomen. Maar dat is een illusie, een vorm van 

dwaasheid. Werkelijke zekerheid vind je alleen bij Allāh ‘Azza wa-Jalla. Als je 
leeft naar Zijn geboden, ben je werkelijk beschermd. Koester de liefde voor onze 
Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam in je hart. Toon respect voor hem صلى الله عليه وسلم, en je 

zult verzekerd zijn. 
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 Er is een gedicht dat zegt dat elke du‘ā’ – elke smeekbede – tussen twee 

uitkomsten ligt: acceptatie of afwijzing. Behalve wanneer je salawāt uitspreekt 
over onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Dat geldt voor alle vormen van 

aanbidding: 
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"Kullu al-aʿmāli bayna al-qabūli wa ar-raddi illā aṣ-ṣalāta ʿalā ar-Rasūl 
fa-innahā lā turadd", “Alle daden zweven tussen acceptatie en afwijzing, 

behalve het zegenen van de Boodschapper — dat wordt nooit 
afgewezen.” 

 
Of je du‘ā’ nu wordt aanvaard of niet, salawāt wordt altijd geaccepteerd. Hoe je 
het ook uitspreekt, Allāh جل جلاله accepteert het. Dat is ons geheim om onze daden 

gegarandeerd te laten zijn. Maar shayṭān wil dat niet. Zelfs mensen die zich 

moslim noemen, zeggen dan: “Je pleegt shirk, je doet aan bid‘ah.” Zo brengen 

ze anderen op een dwaalspoor. 
 

 Zoals gezegd: in deze wereld is niets gegarandeerd. Maar er is één 
zekerheid – en dat is het liefhebben en eren van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi 

wa-sallam. Allāh ‘Azza wa-Jalla wijst de daden van wie hem liefheeft niet af. 
Alles kan worden afgewezen, maar niet de liefde voor onze Profeet صلى الله عليه وسلم. 

 
 Daarom is het voortdurend eren van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-
sallam onze enige echte garantie, inshā’Allāh. Moge Allāh جل جلاله onze liefde voor 

hem صلى الله عليه وسلم vermeerderen. En moge Hij جل جلاله de mensen leiden. Want er zijn velen die 

dwaas zijn, en jongeren met vreemde ideeën die zeggen: “Dit accepteren we, 
dat niet.” Ze dwalen rond in verwarring. Dit is de fitnah van shayṭān. Moge 

Allāh جل جلاله ons beschermen.  

 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq (En van Allāh komt de hulp). Al-Fātiḥa. 


