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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 
دُكُمَْفتِنْ ة َأ َه أ وْلَ  الكُُمَْو  اَأ مْو  إنَِّم    

(Qur’ān 64:15). Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt: ‘Innamā amwālukum wa 
awlādukum fitnah’, wat betekent: ‘Jullie rijkdom en jullie kinderen zijn 
slechts een beproeving.’ 

 
 Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dat rijkdom en kinderen een beproeving voor je 

zijn. Ze zijn een toevertrouwd goed (amānah). Het is jouw 

verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij het pad van Allāh َجل جلاله volgen. 
Voed hen op volgens de richtlijnen van Allāh جل جلاله en streef ernaar dat zij behoren 

tot Zijn geliefde dienaren. Dit vereist opoffering voor je kinderen en je gezin. 
Soms betekent dit dat je je eigen verlangens (ego) opzij moet zetten en gehoor 

moet geven aan wat Allāh جل جلاله van je vraagt. Doe wat Hem behaagt. 

 
 De meest geliefde mensen bij Allāh ‘Azza wa-Jalla zijn de jongeren die 

Zijn pad volgen. Allāh ‘Azza wa-Jalla houdt van hen. En wanneer Hij جل جلاله van hen 

houdt, eert Hij جل جلاله hen, hun families en degenen die hen hebben opgevoed. Deze 
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eer is blijvend. Hun goede daden zullen hen zelfs na het overlijden van hun 
ouders blijven baten. 

 
 Wanneer iemands boek van daden (oftewel de registratie van zijn goede 

en slechte daden) wordt gesloten na zijn dood, ontvangt hij geen beloning 
meer, behalve voor drie zaken: 

Ten eerste, als iemand een rechtschapen kind heeft opgevoed dat op het pad 

van Allāh جل جلاله blijft — dan ontvangt hij daarvoor beloning. 
Ten tweede, als iemand kennis heeft onderwezen die blijvend is — dan 

ontvangt hij beloning voor iedereen die van die kennis profiteert. 
Ten derde, als iemand goede daden heeft verricht zoals liefdadigheid geven, 

een moskee bouwen, een waterbron aanleggen, een huis bouwen of iets 
dergelijks — dan blijft de beloning daarvoor voortduren. 

 
 Het allerbelangrijkste is het opvoeden van een rechtschapen kind. Zo’n 

kind zal niet alleen tijdens je leven van nut zijn, maar ook na je overlijden een 

bron van voortdurende beloning blijven. 
 

 Daarom moeten we waakzaam zijn. We leven in het einde der tijden 
(ākhirah), en shayṭān (de duivel) en de mensen die hem volgen, vallen onze 

kinderen aan. Ze laten hen geen moment met rust. Een kind heeft van nature al 
een ego en verlangens, en zij helpen hem juist om die verlangens te volgen en 

hem weg te trekken van het pad van Allāh جل جلاله. 
 

 Sommige ouders laten hun kinderen volledig vrij en klagen dan: “Mijn 
zoon is zo geworden, mijn dochter is zo geworden.” Anderen leggen juist te 

veel druk op hun kinderen — en dat is weer het andere uiterste. Beide 
benaderingen zijn onjuist. Onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam (vrede zij 

met hem) zei: 
 

“ يْرَُ س طَخ  الْْمُُورَِالْو  ”  

“Khayru l-‘Umoori l-Wasaṭ”, wat betekent: “Het beste is het midden van 

de zaak.” 

 
Met andere woorden: je moet de gulden middenweg bewandelen. Geef je kind 

niet te veel vrijheid, maar leg ook geen verstikkende druk op. Zijn ego is al een 
uitdaging op zich. Help hem om dat ego te overwinnen. 
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 Voed je kinderen op volgens de principes en ethiek van de Islām, zoals 
onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam het ons heeft voorgedaan. Zo 

ontwikkelt het kind een evenwichtige persoonlijkheid en leert hij zichzelf 
werkelijk kennen. 

 
Wie zichzelf kent, kent Allāh ‘Azza wa-Jalla. Muhyiddin Ibn al-‘Arabī zei: 

 

بَّهَُ“ َر  َن فْس هَُع رف  نَْع رف    ”م 
*_“Man ‘arafa nafsah fa-qad ‘arafa Rabbah”_*, wat betekent: “Wie 

zichzelf kent, kent zijn Heer.” 

 

 Wie zichzelf werkelijk kent, leert Allāh ‘Azza wa-Jalla kennen. Maar wie 
zichzelf niet kent, kent niets. Dan hebben diploma’s geen enkele waarde. Of je 

nu zegt: “Ik heb hoger onderwijs gevolgd” of “Ik heb lager onderwijs gevolgd” 
— als je Allāh ‘Azza wa-Jalla niet hebt leren kennen, heb je in werkelijkheid 

niets geleerd. Dan heb je je leven verspild en zul je lijden. 

 
 Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Allāh جل جلاله onze kinderen en ons allen 
behoeden tegen het kwaad van het ego en van *shayṭān*. 

 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 


