
  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

VOLG HEM صلى الله عليه وسلم OM NIET AF TE DWALEN 
 

 Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani 
24 mei 2025 / 26 Dhu l-Qa’dah 1446 

Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul           

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 
ُ فلَََ مُضِله لَهُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فلَََ هَادِيَ لَهُ ه مَنْ يهَْدِ اََللَه  

"Man yahdi Allāhu falā muḍilla lahu, wa man yuḍlil falā hādīya lahu.", 
"Wie Allah leidt, kan door niemand worden misleid; en wie Allah 
misleidt, kan door niemand worden geleid." [Ḥadīth].. 

 
 Wanneer Allah ‘Azza wa-Jalla iemand leiding schenkt, is er niemand die 

hem kan doen afdwalen. Maar – moge Allah جل جلاله ons daarvoor behoeden – als Hij 

iemand laat dwalen, dan is er niemand die hem naar het rechte pad kan 
brengen. 

 
 De belangrijkste manier om op het rechte pad te blijven, is door liefde te 

hebben voor onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Door hem صلى الله عليه وسلم te 

respecteren en te eren, blijf je standvastig in de ogen van Allah ‘Azza wa-Jalla, 
en zul je behoren tot de oprechte mensen. Maar als je vanuit je ego zegt: “Ik 

zal kennis vergaren,” dan – moge Allah جل جلاله je beschermen – zul je geen īmān 
(geloof) bezitten; dan heb je in werkelijkheid niets. 
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 Daarom is het deze weg – de weg van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi 

wa-sallam – die een mens, met de toestemming van Allah جل جلاله, standvastigheid 
schenkt. Als iemand voorbestemd is om deze weg te volgen en vol te houden, 

dan is er voor hem geen vrees en geen verdriet. Angst en verdriet ontstaan pas 
wanneer men van deze weg afdwaalt. Wie van het pad afdwaalt, zal daar geen 

enkel voordeel van ondervinden. Zelfs als hij de hele wereld in handen had, zou 
het niets waard zijn – nog geen atoom. 

 
 Om op het pad te blijven van onze Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam – 

de geliefde van Allah ‘Azza wa-Jalla – moeten we hem صلى الله عليه وسلم zoveel mogelijk 

respecteren en eren. Door hem صلى الله عليه وسلم te eren, aan hem te denken en salawāt 
(zegeningen en gebeden) over hem uit te spreken, versterken we ons īmān 

(geloof). Maar helaas zien we het vandaag de dag vaak anders. Mensen praten 
zomaar wat en zeggen: “Wat heb je aan ṭarīqah (de spirituele weg)?” Terwijl 

ṭarīqah juist betekent: het volgen van de weg van onze Profeet ṣallá Llāhu 

‘alayhi wa-sallam. Afwijken van deze weg leidt tot ongeluk en eeuwig verlies. 

Want deze weg is een verlichte weg – de weg van onze geliefde Profeet ṣallá 
Llāhu ‘alayhi wa-sallam. 

 
 Veel mensen zeggen bezorgd: “We willen niet van het pad afdwalen!” 

Om op het rechte pad te blijven, moeten we de weg van onze Profeet ṣallá 
Llāhu ‘alayhi wa-sallam volgen. Neem elke dag, al is het maar een klein 

moment, de tijd om een les te volgen of stil te staan bij deze weg. Zelfs een 

beetje is waardevol. Zoals het gezegde luidt: “ ِأجََلُّ الْكَرَامَاتِ دَوَامُ التهوْفيِق”, “Ajallu l-
karāmāt dawāmu t-tawfīq” – “De grootste karāmāh (spirituele gave) is 

volharding.” Door met toewijding, al is het in kleine stapjes, deze weg te blijven 
volgen, zul je niet verdwalen. Maar als je ervan afwijkt – moge Allah جل جلاله je 

beschermen – wordt de weg terug moeilijk. Moge Allah جل جلاله je bijstaan en leiden. 

 
 Moge Allah جل جلاله de mensen leiden. Want zoals eerder gezegd: Allah ‘Azza 

wa-Jalla schenkt leiding aan wie Hij wil, en Hij onthoudt leiding aan wie Hij wil. 
In shā’a Llāh (als Allah het wil), zullen degenen die leiding ontvangen deze weg 

blijven volgen om standvastig te blijven. Moge Allah جل جلاله ons beschermen en ons 

allen standvastigheid schenken op Zijn pad. In shā’a Llāh. 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 

 


