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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 
رِ مِنكُمأ ه مَأ سُولَ وَأوُلِي الْأ َ وَأطَِيعوُا الره أطَِيعوُا اللَّه  

(Qur’ān 04:59). ‘Aṭiū’ Llāha wa aṭiū’ r-Rasūla wa Ūli l-‘Amri minkum’, 
‘Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen met 
autoriteit onder jullie.’ Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. 

 
 GrandShaykh Mawlānā Shaykh ‘Abdu Llāh ad-Dāghestānī herhaalde vaak 

deze gezegende Ayah Karīmah: Gehoorzaam Allāh ‘Azza wa-Jalla, gehoorzaam 

onze Profeet صلى الله عليه وسلم en gehoorzaam Ulī l-‘Amr (de gezaghebbers), dat wil zeggen: je 
meerdere, de regering, de staat. 

 
 Allereerst moeten we uiteraard het bevel van Allāh ‘Azza wa-Jalla 

opvolgen. Daarna komt het gehoorzamen van Ulī l-‘Amr. Als iemand zich 
bezighoudt met zijn eigen zaken en zich niet bemoeit met wat hem niet 

aangaat, zal niemand hem lastigvallen. Hij moet gehoorzamen, zodat anderen 
zich niet met hem bemoeien. Zo kan hij zijn wereldse zaken rustig regelen. Als 

hij echter iets anders doet... GrandShaykh verbleef destijds in Damascus, en de 
regering daar was zeker niet gemakkelijk. Toch kwamen degenen die zich niet 
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verzetten, er zonder problemen doorheen. Daarom is het niet nodig om jezelf of 
anderen in gevaar te brengen. Als je tegen de regering of de staat ingaat 

omwille van de dunyā (het wereldse leven), of op basis van je eigen mening, 
dan is dat hoe dan ook onaanvaardbaar. Hoe onderdrukkend een regering ook 

mag zijn, je moet nog steeds gehoorzamen. Verzet is niet nodig. 
 

 Dit geldt ook voor uitspraken binnen de sharī’ah (Islamitische 

wetgeving). Wie in opstand komt en zich verzet, verzet zich tegen het bevel van 
Allāh ‘Azza wa-Jalla. Je mag je alleen verzetten als ze je dwingen iets harāms te 

doen. Bijvoorbeeld: als ze je zouden dwingen alcohol te drinken – maar 
natuurlijk zullen ze dat niet doen. Ze zullen je ook niet dwingen te stelen. Zulke 

dingen komen voort uit hun eigen denkbeelden. In zulke gevallen is het sowieso 
niet nodig om hen te gehoorzamen. 

 
 Zodra je je gebeden en aanbidding hebt verricht en in je 

levensonderhoud hebt voorzien, is het niet toegestaan om Fitnah (chaos of 
onrust) te veroorzaken tegen Ulī l-‘Amr. Verzét je niet tegen hen. Sommige 

mensen denken dat ze slim zijn wanneer ze zich tegen de regering of de staat 
keren. Maar uiteindelijk belanden ze in moeilijkheden en brengen ze zichzelf 

schade toe. Ze schaden ook de mensen om hen heen. In plaats van beloning, 
verdienen ze daarmee zonde. 

 

 Daarom hoort het bij de houding van een moslim dat hij geen schade 
veroorzaakt omwille van de dunyā. Schade die voortkomt uit wereldse motieven 

is in de ogen van Allāh ‘Azza wa-Jalla niet acceptabel. Het wordt als een zonde 
beschouwd. Tegenwoordig is het een trend geworden om overal onrust te 

stoken en tegen regeringen en staten in te gaan. Maar het heeft geen enkel nut. 
Het is alleen maar schadelijk – in de eerste plaats voor degenen die eraan 

meedoen. Het is slecht voor hen, en het is niet aanvaardbaar bij Allāh جل جلاله. 
 

 Wie Allāh جل جلاله heeft aangesteld, die zal de moslim volgen. Of die persoon 

nu het bevel van Allāh جل جلاله opvolgt of niet, het blijft de wil van Allāh ‘Azza wa-
Jalla. Allāh ‘Azza wa-Jalla heeft een mens, een staat, boven ons geplaatst. Wij 

horen ons daar niet mee te bemoeien. Als je gehoorzaamt, zal je niets 
overkomen. Je zult beschermd zijn tegen kwaad. Het belangrijkste is: bemoei je 

er niet mee. Laat het los. Moge Allāh جل جلاله je beschermen. 

 
 Iedereen zou zich moeten richten op zijn eigen zaken en zorgen voor zijn 

gezin – dat is voldoende. Moge Allāh جل جلاله de mensen wijsheid en inzicht schenken. 
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Veel mensen denken dat ze het goede doen, terwijl ze in werkelijkheid zichzelf 

als eersten schade toebrengen. Moge Allāh جل جلاله ons beschermen. Moge Hij جل جلاله ons 
behoeden voor fitnah. We leven in de eindtijd, en fitnahs zijn talrijk. Moge Allāh 

 .ons allen beschermen en bewaren جل جلاله
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fātiḥa. 

 
 Er zijn Qur’an Khatms, Surahs, Ayāt, Tasbīḥāt, Tahlīlāt en Ṣalawāt 

gereciteerd voor onze geliefde Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Wat het 

doel van deze goede daden ook is, moge Allāh جل جلاله ze accepteren. We schenken de 

beloning allereerst aan de verheven ziel van onze Heilige Profeet صلى الله عليه وسلم, zijn صلى الله عليه وسلم Ahlu 
l-Bayt (familie) en ṣaḥābah (metgezellen), aan de zielen van alle Anbiyā’ 

(profeten), Awliyā’ (heiligen), Aṣfiyā’ (uitverkorenen), en aan de zielen van onze 
Mashāyikh (spirituele leraren). Ook aan de zielen van alle Mu’mins (gelovige 

mannen) en Mu’minahs (gelovige vrouwen), Muslims en Muslimāt 
(moslimmannen en -vrouwen). 

 
 Moge Allāh جل جلاله de doelen van degenen die gereciteerd hebben vervullen. 

Moge Hij جل جلاله ons allen versterken in īmān (geloof), en ons geluk schenken – zowel 

in dit leven als in het hiernamaals (ākhirah), in shā’ Allāh. 
 

Li-Llahi Ta’āla, Al-Fatiha. 


