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As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni 
r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (In de naam van Allah, de meest 
Barmhartige, de meest Genadevolle). Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā 
Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn (En vrede en 
zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de 
Eersten en de Laatsten). Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi 
Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-
Fa’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad (O 
Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de 
Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh 
‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistānī, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. 
Hulp!). Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah (Onze weg is 
gezelschap en het goede zit in de gemeenschap). 
  
 
 De Ṭarīqah (de soefiweg) en shukr (dankbaarheid) aan Allāh جل جلاله zijn 

bedoeld voor het ākhirah (hiernamaals). Ze helpen ons om het ākhirah 

voorspoedig te maken en om afstand te nemen van de dunyā (het wereldse 
leven). Het doel is om de dunyā uit het hart te verwijderen, niet om haar erin te 

plaatsen. Deze adviezen zijn bedoeld voor gelovigen, zodat zij in de dunyā leven 

met het oog op hun ākhirah. Wie zijn ākhirah op orde heeft, zal ook de dunyā 
gemakkelijker doorstaan. En zelfs als het wereldse leven moeilijk is, doet dat er 

uiteindelijk niet toe — wat telt, is een voorspoedig ākhirah. 
 
 Binnen de ṭarīqah (spirituele weg) worden veel adviezen gegeven. Onze 

Heilige Profeet ṣallá Llāhu ‘alayhi wa-sallam heeft gezegd: 

“ ين 
ِّ

صِيحَة  الد
َّ
الن ” – “Ad-Dīnu n-Naṣīḥah”, oftewel: “Religie is advies.” 

Het fundament van religie is gebaseerd op het geven van oprecht advies. En 

wat is advies? Het is het wijzen op het goede. Degene die het opvolgt, doet dat 
uit eigen wil. En wie het niet opvolgt, weet dat zelf het beste. 

 
 Een van de belangrijke adviezen binnen de ṭarīqah is om weg te blijven 

van politiek, ook wel Siyāsah genoemd. Wij hebben niets te maken met politiek. 
Er zijn mensen die daarvoor zijn aangesteld: politici. Het is hun vakgebied, hun 
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expertise. Voor ons, de mensen van de ṭarīqah, is het niet nodig om ons 

daarmee bezig te houden. Wij weten dat alles wat Allāh جل جلاله heeft bepaald, zal 

gebeuren. Daarom houden wij ons niet bezig met de dunyā, en politiek is daar 
een onderdeel van. Allāh جل جلاله heeft voor elk werk mensen geschapen die daarvoor 

geschikt zijn. Politiek is niet voor iedereen. 

 

 Maar tegenwoordig denkt iedereen dat hij het beter weet en beter kan. 
Zelfs een herder op een bergtop probeert zich met politiek te bemoeien. Mensen 

zoals wij, die zich er toch mee proberen te bemoeien, verspillen hun tijd en 
energie. Zoals eerder gezegd: er zijn mensen die speciaal voor dat werk zijn 
geschapen. Allāh جل جلاله heeft ieder mens geschapen met zijn eigen capaciteiten en 

verantwoordelijkheden. Dat moeten we erkennen. 

 
 Voor een murīd (leerling op het spirituele pad) is het zelfs gevaarlijk om 

zich met politiek bezig te houden. De meeste mensen die dat doen, vergeten 
hun ākhirah. Ze vergeten Allāh ‘Azza wa-Jalla (de Almachtige en Majestueuze), 

en ze vergeten Zijn geboden. Hun hart en gedachten raken volledig in beslag 
genomen door politiek. Daarom is het beter om er ver vandaan te blijven. 

 
 De meeste mashāyikh (spirituele gidsen) verboden hun murīds 

(leerlingen) zelfs om zich met politiek te bemoeien. Want zodra het in iemands 
hart binnendringt, ontstaat er "حُبُّ الرياسة" – "Hubbu r-Ri’āsah", oftewel: de 

liefde voor leiderschap. Dit is een van de hardnekkigste ziekten van het ego — 
het is de laatste die het hart verlaat. Een mens worstelt ermee tot aan zijn 

laatste adem. 
 

 Volgens de meeste mensen is dit geen ziekte, maar juist iets 
prijzenswaardigs: een belangrijke taak om op zich te nemen. Maar in 

werkelijkheid is het werk dat je doet duidelijk, en wat er zal gebeuren, is ook al 
bepaald. De mensen van de ṭarīqah moeten dit goed beseffen: wat Allāh ‘Azza 

wa-Jalla wil, dat zal gebeuren. En wat Hij niet wil, zal nooit plaatsvinden. 
 

 Zeg daarom niet: “Ik zal dit of dat doen.” Houd je bezig met je eigen 

zaken. Denk na over je eigen kracht, je aanbidding, en je ākhirah 
(hiernamaals). Denk aan je kinderen in de dunyā (het wereldse leven) en doe 

duʿāʾ (smeekbede) dat Allāh جل جلاله hen verbetert — dat is al genoeg voor jou. 
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 Moge Allāh جل جلاله je bijstaan. Moge Allāh جل جلاله de mensen inzicht geven, zodat 

iedereen handelt naar wat hij weet. En moge Hij جل جلاله hen weghouden van zaken 

waar ze geen kennis van hebben, in shā’a Llāh (als Allāh het wil). 
 
Wa min Allāhi t-Tawfīq (En van Allāh komt de hulp). Al-Fātiḥa. 


